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Lezing: Matteüs 2: 1 – 12 
 
Verkondiging 
 
Magiërs, wijzen uit het Oosten  op zoek naar ‘of er meer is tussen hemel en aarde’. 

En nog steeds wordt daar, zowel door wijzen uit het Oosten als uit het Westen, naar gezocht. 

Misschien uit nieuwsgierigheid  

maar vaak ook omdat mensen verwonderd raken over wat er in hun leven gebeurt, 

met name als ze een kind in de armen sluiten:  

“Het is een wonder boven wonder” stamelen ze. 

 

Ach, ik weet ook wel dat na vele gebroken nachten,  de verwondering wel eens wat minder 

is maar uiteindelijk zullen ouders hopelijk altijd zeggen: 

Ons kind? Het is een geschenk uit de hemel. Het woordje God ligt hen op de lippen. 

 

En ook als de dood in het spel is, wijzen mensen massaal naar boven in de hoop dat er iets is; 

ze zoeken naar zin, betekenis, een hemel, een ….God. 

Met dat zoeken is Abraham begonnen.  

Hij hoorde een stem en ging op reis, op zoek naar beloofd land. 

Acht zonen had vader Abraham, nee, niet 7 zoals die met de bolhoed zong, maar 8 zonen: 

Ismaël, Izaäk en 6 zonen bij Ketura, haar naam betekent wierook. 

En dan lezen we in Genesis 25:  

Abraham gaf alles wat hij had aan Izaäk maar de 6 zonen van Ketura gaf hij geschenken 

en zond hen weg naar het Oosten. 

Eeuwen later, als Jezus geboren is, komen er wijzen uit het Oosten; 

ze nemen geschenken mee: Goud, mirre en hun moeder, ik bedoel wierook. 

Het zijn de kinderen van Abraham die het zoeken in hun bloed hebben; 

ze speuren de hemel af op zoek naar een teken. 

En als hen dan een licht op gaat, gaan ze net als Abraham op reis,  de ster achterna. 

Zo komen ze in Jeruzalem, bij koning Herodes, maar daar moeten ze beslist niet zijn 

want onzinnige machthebbers als Herodus brengen geen licht maar duisternis. 

Wie echter wel licht op de zaak kunnen werpen zijn de Schriftgeleerden, de kenners van de 

bijbel want de bijbel wijst een zinvolle weg, de weg naar Bethlehem. 

 

Wat mogen we ons gelukkig prijzen dat er, ook in onze tijd, nog plekken zijn waar de bijbel 

gelezen en uitgelegd wordt want dit voor velen moeilijke of oubollige boek is een boek van 

betekenis, een wegwijzer in het leven 

omdat dit het verhaal is van God en mensen. 

In dat grote verhaal mogen wij ons opgenomen weten, vanaf ons allereerste levensbegin. 



Dat laten we zien in de doop want daarmee zeggen ouders:  

Wij geloven dat er meer is tussen hemel en aarde en dat jullie, Julia en Elin, niet alleen onze 

kinderen zijn maar ook kinderen van God. 

Daarom willen we jullie de weg naar God wijzen want het geloof in God kan betekenis aan 

jullie leven geven. Het geeft richtingaanwijzers om zo te leven dat niet alleen jullie maar ook 

de wereld er beter van wordt. 

Wij hopen dat jullie deze weg volgen, de weg die Jezus ons voorgeleefd heeft. 

En mocht je onverhoopt verdwalen, dan zijn er hopelijk mensen, zijn wij er, om jullie weer 

op weg te helpen. 

Maar vooral ook mag je geloven dat God je nooit loslaat, wat er ook gebeurt, 

hoe vaak je ook valt  of in 7 sloten tegelijk loopt,  

God is bij je, draagt je en doet je opstaan. 

Dat mag vertrouwen geven; vertrouwen waarmee deze kinderen het leven 

én wij het nieuwe jaar mogen ingaan. 

Iedereen folle lok en seine 

 

amen 
 


